
Intentieverklaring 
‘Eén wijk, één doel – voor jou en mij;

Vreedzaam dat zijn wij’
Wij, betrokken partners in deze wijk, spreken vandaag de gezamenlijke intentie uit 

om ons actief in te zetten voor een veilige, inclusieve en verbonden leefomgeving voor
iedereen – jong én oud.

We laten ons daarbij inspireren door drie krachtige waarden: 
Muhabbat – Liefde voor elkaar

Masohi – Zorg voor de gemeenschap
Noaberschap – Omkijken naar elkaar en elkaar bijstaan

Onze gezamenlijke inzet 
betekent dat wij:

Bouwen aan een zinvolle en duurzame
samenwerking, gericht op een positief
pedagogisch klimaat.
Staan voor gelijke behandeling en
iedereen doet mee.
Kiezen voor open en transparante
communicatie.
Het goede voorbeeld geven in gedrag,
houding en samenwerking.

Voor kinderen en jongeren 
betekent dit dat:

Wij oefenplekken creëren voor
burgerschap – waar kinderen kunnen
leren, proberen en groeien.
Ieder kind wordt gezien, gehoord en
zich geborgen voelt.
Er ruimte is voor plezier, ontmoeting
en verbinding tussen jong en oud.
Wij jeugd actief betrekken bij onze
wijk – hun stem telt!

Wijkpartners:
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